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Sevgili çocuklar, 

Dünyada hiç kar görmeyen pek çok insan vardır. Meselâ Ekvator bölgesinde yaşayan insanlar kış nedir bilmezler. Fakat buraya buzdolabı, oda soğutucusu gibi cihazlar gelmiştir. 


ak bun yn çe GÜLMEGE GÖLDÜRMECE 14. SAYFADA 


torun sicağını bilmezler. Ama onlar TU İN b A 19 SAYFADA da artık buzdan kulübelerinde otur- N muyorlar. Gazla, buharla, elektrik enerjisi ile ısınan evleri var. Lİ LAV AJANI LU) NK 33 SAYFADA . 
Borneo adasında yaşayan ve nü- AMA fusları birkaç binden ibaret olan As- M İ Kl 6 AZ ET iz 38. SAYFADA 


mat kabilesi, kibriti ve demiri yirmi yıl önce gördü, Fakat, dünyanın 


bu en ilkel kabilesi, yirmi yıl önce 0 İN taş devrini yaşamakta iken bugün Lü NN YARIŞLARI hız devrine geçmiş bulunuyor: He- YON : 29.SAYFADA < 
NÜ © 


likopterler onlara tibbin en son ilâçlarını ulaştırmakta... 

Eskimo çocuğu televizyon ekranından Ekvator Afrikasını, Afrikalı çocuk kutupları, Asmat çocuğu da dünyanın modern şehirlerini görüyor, tanıyor. 

Dünya televizyon ekranına sigacak kadar küçüldü veya insan, bütün dünyayı sihirli aynadan seyredebilecek kadar güçlendi, ilerledi. 


Böyle bir çağda, böyle bir ortamda, siz, çevrenizi tanımakla yetinir misiniz? Çevreyi, yurdu, dünyayı, hattâ uzayı tanımak, bugünün insanı için vazgeçilmez bir tutku oldu. Bu, yararlı bir tutkudur. Bilgi ufuklarını genişleten, iyiyi benimseten, ilerlemeyi hızlandıran bir tutku... 

Derginizin bir özelliği ve benzerlerine göre bir üstünlüğü de, merakınızı giderecek bilgi ufuklarını açmasıdır. Bunu, henı ansiklopedi eklerimizle, henı de haber-magazinlerimizle yapmaya çalışıyoruz. Sizi yalnız hayal âleminde değil, gerçekler dünyasında da dolaştırmak istiyoruz. 


Mutlu yarınlar sizin olsun sevgili çocuklar. 


R.Ö. 


GALYA NERESİ? 


Galya, bugün kullanılan bir ad değildir. Eskiden Akdeniz, Pireneler, Alpler, Ren ve Okyanus arasında kalan bölgelere “Galya” denirdi. 


CİLT KAPAKLARINIZ SIRAYLA POSTALANIYOR 


Dergimizin yayınladığı ansiklopedilerin cilt kapaklarını isteyen binlerce okuyucumuz var. Bunlardan bazıları aylarca önce para göndererek sıraya girmişti. Son olarak Padişahlar Ansiklopedisi'nin ikinci cilt kapağını da postalamaya başladık. Ödemeli olarak gönderemediğimiz bu cilt kapaklarını sırayla postalıyoruz. Tabii binlerce isteğe aynı haftada cevap vermemiz imkânsız. Cilt kapakları için ücret gönderen okurlarımızın da anlayışla karşıladığı gibi, bazı gecikmeler (istemediğimiz halde) oluyor. Ancak kesinlikle belirtelim ki, herkesin cilt kapağı mutlaka eline geçecektir. Bu arada havale gönderen okuyucularımızdan isteklerini havale kâğıdı- nın arkasına yazmalarını rica ediyoruz. 


“FEYDAMİD”PROJESİ 
NE DURUMDA? 


Kamuoyunun yakından izlediği “FEYDAMİD” projesinde yeni gelişmeler olduğu haber veriliyor. Uzayla ilgili yepyeni projelerin konu edildiği “FEYDAMİD” hakkında önümüzdeki aylarda yeni açıklamaların yapılması bekleniyor. 


Özellikle Romalılar zamanında bu ad çok kullanılmıştır. Ayrıca, antik mermer heykellerin bazılarına da “Galye!“” denilir. 


PULLAR NASIL 


DEĞER KAZANIR? 
Pul biriktirmeye meraklı bir çok .okurumuz “Damgalı pullar mı, 


damgasız pullar mı daha değerli?” 
diye soruyor. Pulun değerli olması, ender oluşuyla ilgilidir. Yani, bir pulun benzeri dünyada ne kadar azsa o pul o kadar değerlidir. 
Damgalı ya da damgasız olması değerini etkilemez. “Antika” diyebileceğimiz nadide pulların iyi korunmuş olması da önemlidir. İyi korunmamış bir pul değerinden kaybeder. Meselâ, kenarlarındaki dantelleri kesmek, pulun yarıdan fazlasını yoketmek demektir. Ayrıca, bir seri oluşturan pullar yeni bile olsalar belli bir değere sahiptir . 


Mehmet BOZ 


Dinçer KOCALAR 


Mi N 
Oktay ALTINTAŞ 


Ayfer ALTINTAŞ 


SARA HASTALIĞI 


Sara, geçici şuur kaybi hastalığıdır. Eski çağlardan beri bilinen bu hastalığın sebebi (genellikle) bilinmez. Vücutta kasılmalar ve çeşitli ruhi bozukluklarla kendini belli eden hastalığın aileden geldiği görüşü son yıllarda çürütülmüştür. Bulaşıcı değildir. Kesin. bir tedavisi olmamakla birlikte kontrol altına almak mümkündür. 


Kısa cevaplar © Kısa cevanl 


ZIPIR , SANA BAKTIKÇA TALİHİME KOSU- PÜŞÜN BİR KERE,SENİN YERİNE, PEKALA 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SESSİZ DURAN BÜYÜK İNSAN-— BASARIYA ULASMIS OLMANIN LARA HAYIZANIM YERPİĞİ GÜVEN ÖYLE ADAMLARA 

ÇOK YAKIŞIR, ONLARIN GÖZBE - BEKLERİNDE OTORİTE YAN- 


ÖYLE APAMLAR LEKESİZ , TERTEMİZ. İş APAMLARININIMİI GİBİ HASMETLİ OLURLAR. ELİNDE BIR ALET OLAN BiR VÜCUT, YÜKSEK SOSYETE MEN-İNSAN DA İYİDİR SUBU GİBİ İNCE BİR BURUN... 


İŞTE İŞTEDİĞSİN 
APAM iYi EĞLEN- 


YüZBAŞI 


SUS 


ÖZET: Doğu ve Batı blokları arasındaki yumuşama politikası için Yalta'da bir konferans verilecektir. Türkiye'den de konferans için yüzbaşı Volkan görevlendirilir. Volkan Yalta'da eski yüzbaşı Olga İle buluşur, Rusya'dan kaçmak isteyen Olga Ile anlaşarak ayrılır.İşi biten heyet Brüksel'e döner. İyileşen Volkan buluşma yerine doğru hareket eder. Şimdi de bir uçak gemisine Inmeğe çalışmakta-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TEĞMEN SARGE İNİŞİ PAS CECSİN/ ÖNCE HELİKOP- 
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VOLKAN A-S MİGİLANTE İLE 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“DEVAMI HAFTAYA 
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BOYNUZLU KEDİLER, 
KIVRIK DİŞLİ 
MAMUTLAR, 

DEV KUNDUZLAR 


VE 
GÜÇLÜ 


DİNAZORLARA 
NE OLDU? 
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DÜNYAMIZDA yaşayan bazi hayvan türlerinin sayısı zamanla azalıyor. Bazi hayvan türleri ise tümüyle yok oluyor. Son yıllarda bu konuya büyük önemi verilmesi, hayvan türlerinin korumaya alınması, avlanmaları- nın kısıtlanması ya da yasaklanması boşuna değil. Çünkü 1600 yılından bu yana geçen 380 yıl içinde 36 tür memeli hayvan ile 94 kuş türünün tükendiği biliniyor. 


Bir zamanlar dünyamızda, (Zaman zaman bulunan fosiller dikkate alınarak yapılan) resimlerden tanıdığınız dev hayvanlar da yaşardı. 


YOK OLAN DEV HAYVANLAR 

FİLE benzeyen mostadonlar, kıvrık dişli mamutlar, boynuzlu kediler, dev kunduzlar, bir ağacı devirebilecek kadar iri ve güçlü dinazorlar pençelerinin her biri üç metreyi bulan altı boynuzlu dev yaratıklar, zamanla kaybolup gittiler. 

Bu hayvanların neden, nasıl yok oldukları kesinlikle bilinmiyor. Yapılan incelemelerden, dünya üzerinde var olan, yaşayan, gelişen ve yok olan canlılardan yaklaşık üçtebirinin, dünyada insanın varoluşundan önceki dönemde nesillerinin tükendiği sanılıyor. Bazı türlerin ortadan kalkması ise, daha yakın zamanlara rastlıyor. 


Sahiden, ne oldu bu hayvanlara? 
Tabiat şartlarına mı uyamadılar, yoksa onları biz mi tükettik? 


NEREYE GİTTİ BU HAYVANLAR? 


BİLİM adamları günümüzde yaptıkları çalışmalarla “Nereye gitti bu hayvanlar?” sorusunun cevabını arıyorlar, İnceleme alanı olarak Amerika kıtasının kuzey bölgeleri seçilmiş durumda. 

Yapılan ilk incelemeler sonucu insan neslinin Kuzey Amerika'da görüldüğü devrede, hayvan türleri arasında süratli bir “kaybolma?” döneminin de başladığı (o anlaşıldı. £ Araştırmalara Amerika kıtasının kuzeyindeki bölgelerden başlanmasının sebebi, buralarda kalıntıların daha bol bulunmasi, 


Ortaya çıkarılan kalıntılardan bir kısmı taşlaşmamış, sadece kurumuş. 
40 bin yıl öncesine ait olanlar, hayvan 
pisliği gibi kokuyor. Çeşitli kitaplarda resimlerini gördüğümüz “tembel hayvan ların buraya 32 bin yıl önce geldikleri, iklim değişikliği olunca bölgeyi farelerin istilâ ettikleri, fakat bir süre sonra tembel hayvanların yine buralarda görüldükleri ve nesillerinin İl bin yıl önce tükendiği biliniyor. 


Neslitükenen hayvanlann çoğunu biz yok etmişiz 


O 


TEMBEL HAYVANLARIN ÖZELLİĞİ 


Tembei hayvanlar anlaşıldığına göre gerçekten ilgi çekici yaratıklardı. 
İsimlerinden de anlaşılacağı gibi, ağır kanlı, sarsak şeylerdi. Arka ayakları üzerinde yürürler, ön ayaklarını ağaç dallarını eğmek, ya da toprağı kazarak körpe ağaç köklerini çıkartmak için kullanırlardı. Dev gövdeli bu hayvanlar et yemezler, otla beslenirlerdi. 
Yem yiyişleri atlarınkini andırırdı. 


ŞİMDİ NİÇİN YOKLAR? 


BURAYA kadar olan kısımda fikir birliği içinde olan bilim adamları bu hayvanların nesillerinin tükeniş sebebini açıklamaya sıra gelince ayrı görüşler öne sürüyorlar. Bir kısmı, insanların bunları avlayarak nesillerini tükettiğini söylerken; bazıları,'yokoluşu, iklim değişikliğine bağlıyor. 


Tembel hayvanların kayboluşlarında insanları sorumlu tutanlara göre Amerikanın kuzey bölgelerine gelen ilk grup insanın sayısı 100 kadardı. Bu sayı her 30 yılda yaklaşık iki katına çıkıyordu. Ve insanlar et ihtiyaçlarını: karşılamak için hayvanları avlıyorlardı. Her dört insandan biri ava çıksa ve bu kişi haftada bir hayvan avlasa bile, yıllar geçtikçe, hayvan sayısındaki azalma çok büyük boyutlara ulaşabiliyordu. 

Bu hesaba göre üç asır içinde buradaki insanların sayısı 288 bini bul- 


du. İnsanlar Meksikaya doğru yayıldı-“ 


lar ve tahminlere göre bu arada 93 
milyon büyük baş hayvanı öldürdüler. 


Yalnız bu yüzyılda 
60-70 havvantürü kayıplara karıştı 


Araştırmalar çoğu kere Kuzey Amerika'da yapılıyor. Çünkü burada kaybolan hayvanların kalıntıları pek bol. Resimlerde, binlerce yıl önce yaşamış garip hayvanları görüyorsunuz. 


SEBEP, YALNIZ İNSAN DEĞİL 


BİLİM adamlarından bazılarına göre ise, hayvan nesillerinden bir kısmının yok olmasının sorumlusu insanlar değil, iklim değişikliği. Bumara göre buzul çağının sonunda 120 bin ile 
12 bin yıl öncesine rastlayan dönemde 
hava sıcaklığı sıfırın üstünde 55-60 derece ile sıfırın altında 35-40 derece arasında değişiyordu. Bu sıcaklık farkları bölgeyi ve buralarda yaşayan hayvanları etkiledi. Büyük çapta ölümlere yol açtı. Asyadan gelen bizon sürüleri 


de otlakları yok etti. Bu da, bazı hay- 


van türlerinin yok oluşunu kolaylaştırdı. 

Sebep ne olursa olsun, bilinen bir gerçek, son yıllar içinde de bazı hayvan türlerinin yok olduğu. Ve işin kötüsü, türlerin yok oluş hızının da giderek arttığı: 


Son 300 yıl içinde kaybolduğu bilinen en az 130 hayvan türünün yarı dan fazlası 1900 yılından bu yana yok oldu. 

Unutmamak gerekir ki, hayvanlar da dünyamızdaki hayatın birer parçasıdır. Ve bunlardan nesli tükenenler gerçek bir kayıptır. Bu yüzden sayıları gitgide azalan hayvanları korumak için tedbir alınması gerçekten çok yerinde bir davranıştır. 


B 


HASTANEDE 
DOĞMUŞ AMA 


İki çocuk konuşuyorlardı. Biri şöyle dedi: 

-Ben Kıbrıs'ta doğmuşum. 

-Ben de hastanede. 

-Peki, hangi hastalıktan? 


«Doktor spor yapmasını tavsiye 


-Şeyy.. Ali'ciğim.. Rahatsız ediyorum ama... 
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IŞİN KOLAYI 

-Bugün doktora gittim. Kilo almamam gerektiğini, yoksa çalışamayacağımı söyledi... 

-Peki sen ne yaptın? 

-Madem ki, çalışamayacakmışım, ben de işi bıraktım. 


İKİ ELMADAN BİRİ 

Anne, beş yaşındaki oğluna sordu: 

-Buzdolabında iki el- ma vardı, niçin bir tane kalmış? 

-Dolabın ışığı sönmüştü birini görememişim âineciğim. 


-Amma da lâubali kuşsun... 


ille... e 
-“Arabanızı temizler” diye yazıyordu ama bu kadarını ummamıştım. . 


KAHVECİ ÇIRAĞI 


Mesleğinden iyice bıkan bir kahveci çırağı, geminin birinde tayfa oldu. 

Fakat daha ilk gezisinde denizde müthiş bir fırtına patladı. Bu sırada arkadaşlarından birinin dalgalara kapılıp denize yuvarlandığını görünce iyice ikorktu. Derken ikinci bir dalga kendisini de alıp götürürken alışkanlıkla bağırdı.. 

-Denizdeki adam, iki oldu. 


-Tamam... Tamam... 
Gezmeye gidiyoruz... 


Mi ER A 


YAZISIZ 


b 
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Beckenbauer artık 
Hamburger takımında 


DÜNYA futbol tarihinde gelmiş geçmiş en iyi sporcular arasında ve başlarda yer alan Beckenbauer dönüp dolaşıp yine anavatanına geldi. 


103 DEFA MİLLİ OLMUŞTU 


Kaptanlığını yaptığı Bayern München takımıyla üç defa Avrupa Şampiyon Kulüpler şampiyonluğu, Alman Milli Takımı ile “Dünya Kupası” ve “Avrupa Şampiyonluğu” ünvanını ka- 
"zanmanın zevkini tadan Beckenbauer "'İmparator” lâkabı ile anılan bir futbolcu. Milli tormayı 103 defa giydikten sonra, bu alanda en fazla milli olan futbolcu ünvanını alması beklenirken, 1978 Dünya Kupası maçlarından evvel Birleşik Amerikaya gitti. Pele'nin son takımı Cosmos'un verdiği milyonlara dayanamayarak bu transferi yapan Beckenbauer orada aradığını bulamadı. Ve çareyi ülkesine dönmekte buldu. 

Ancak bu dönüşte, eski takımına, kendisinden sonra kaptanlık görevini üstlenen ve arasının pek de iyi olmadığı bilinen Bayern München'e değil de, halkı stada çekecek bir futbolcu arayan Hamburger'e girdi. 


Bu ayın sonunda her ülkede, o ülkenin “Yılın Sporcusu" ve "Dünyada Yılın Sporcusu seçimiyapılacak. 


Bu seçimin. tabii resmi hiç bir yanı 


yok. Her yerde ayrı bir yöntem uygulanır. 
Gazeteler, dergiler Kendilerine göre bir yol- 


Yurtta ve dünyada pek çok aday var 


Geçen yal sbor dünyası uzun mesafe koşucusu Sebastian Coe'yu oy- birliği ile “Yılın 
Sporcusu” seçmişti 


ERHAN 
ÖNAL 


Türkiye'de ise en fazla oyu Erhan 
Önal © topladı. 
Oyun stili ve efendiliği ile tanıdığımaz Erhan Önal 
“Türkiye'de Yılın 
Sporcusu” ünvanını gerçekten haketmişti. 
Avrupa'da futbol oynayan sporcumuz başarılarını daha uzun yıllar sürdürecek kabiliyette. 


la seçim yaparlar. Kimi okuyucuları arasında anket açar ve bu anketin sonucunu ilân eder. Kimi, belli başlı spor otoritelerinin oyları ile bu seçimi gerçekleştirir, Bu yüzden aynı ülkede bile seçim yapan yayın organlarının aynı kişileri "Yılın Sporcusu" ilân ettikleri çok görülmüştür. 


Geçen yıl yapılan "Dünyada Yılın Sporcusu" seçlminde çoğunluk İngiliz atletl Sebastian Coe adı üzerinde birleşmişti. 
Bu yıl ise kış ve yaz olimpiyatlarının yapildığı yıl olduğu için pek çok sporcu, adin- dan bahsettirdi. Bu yüzden kimin şanslı olduğunu önceden kestirmek pek mümkün değil. Ancak ön plâna çıkan ve seçilme şansı yüksek olan sporcular arasında adları geçenler şunlar: 


Eric Helden (ABD)j-Buz patencisi, Kış olimpiyatlarında beş dalda beş altın madalya kazandı. Dünya rekorları kırdı. 

Yifter (Etyopya)- Olimpiyatlarda 5 bin ve 10 bin metrelerde rekor kırarak altin madalyaları kazandı. yi 

Salnlkov (Sovyetler Birliği)- 400 ve 
1500 metre serbest yüzmede Avrupa'nin 
en iyi derecelerin! yaptı. Olimpiyatlarda üç altın madalya kazandi. 

Holmes (ABD)- Bu yıl içinde yaptığı dört invan maçında da Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonluğu ünvanını korudu. Muhammed Ali'yi de pes ettirerek yendi. 


Kadın atletler arasında da yılın sporcusu adayı gösterilenler şunlar: 

Wenzel (Lihtenştayn)- Kayakçı. Kış olimpiyatlarında iki altın, bir gümüş madalya kazandı. 

Koch (D.Alman)- 200 ve 400 metrelerin dünya rekortmeni. Olimpiyat Şampiyonu, 

Olizerenko (Sovyetler Birliği)- 800 
metre ollmpiyat şampiyonu. 

Asherford. (ABD)-Sürat yarışlarının 1 
numaralı ismi, 

Möser Pröll (Avusturya)- Kiş olimpiyatlarinın ve Avrupa Kupası yarışlarının yıldızı. Alpin kayak dalının en iyi kadın yarışçısı. 

Erkek ve kadin sporcular arasında "'Dünyada Yılın Sporcusu"' adayları arasında en şanslı olan isimler bunlar. Ancak bunlara geçen yılın "Dünyada Yılın Sporcusu"' seçilen İngiliz atleti Sebastian Coe” yu da eklemek gerekiyor. Çünkü Coe geçen yliki başarısını sürdürdüğü gibi olimpiyatlarda da altın madalyayı kazandı. 


Etyopya'k Yifter -1980 Olimpiyatlarının rekortmen sporcusu 


Gözler tekrar lige çevrildi 


MİLLİ maçtan'sonra gözler yine Türkiye Ligine çevrildi. 

Bu yıl, takımların maçlarda beklenmedik sonuçlar almaları, puan kazanıp, kaybetmeleri lideri' sık sik degiştiriyor. İlk sıralarda yer alan takımlar arasında puan farkı çok az. Bu yüzden bir maçın sonucu bile sıralamayı etkiliyor. 


ZORLU RAKİPLER KARŞI KARŞIYA 


Trabzonsporun bu haftaki rakibi Zonguldakspor. Zonguldak Trabzonspora biraz ters gelen bir takım. 
Geçen yıl ligde yaptıkları iki maç da 


* Zonguldakspor, korkulan takımlar arasına girdi 


Trabzonspor-Zonguldakspor (Geçen yıl Ikl defa yenişemediler) 


Rizespor-Fenerbahçe 
(Rizespor 2-0'lık yenilginin rövanşını alabilir m1?) 
Galatasaray-Kocaelispor (Kocaelispor "Kolay Lokma" değil) 


0-0 sonuçlanmıştı. Bu yüzden maçın sonucu iki takım için de önemli. 

Rizespor kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Türkiye kupasında İstanbuldaki 2:0 lık yenilginin rövanşını kendi sahasında almaya çalışacak . Rizespor karşısında Fenerbahçenin işi gerçekten zor. 

Galatasaray İstanbul'da birinci Türkiye Liginin yeni takımı Kocaelispor ile oynayacak. Kocaelispor gerçekten iyi futbol oynayan ekip görünümünde. Ayrıca İstanbul'a yakınlıği yüzünden pek çok Kocaelispor taraftarı da herhalde maç için İstanbul'a gelecek. 


HER MAÇ ÖNEM KAZANDI 


Ligin henüz birinci devre maçları oynandığı halde, her maç, her takım için büyük önem taşıyor. Üst sıralardakilerin amacı, şampiyonluk iddialarını sürdürebilmek için ellerin- den geldiğince az puan kaybetmek. 
Diğer takımların amacı ise özellikle kendi sahalarında yaptıkları maçlarda puan toplayarak tehlikeli bölgede yer almamak. 

Bu yüzden bütün maçlar ayrı bir önem taşıyor. 


17 


ÖZET: Kara Şimşek'i yaralayan Svorglu savaşçılar Orkaların arazisirıde avlanma ktadır. Aynı arazlde bulunan Tunga Nun'un yanından ayrılınca Orkalar tarafından esir edilir. Ohama Tunga'yı kurtarabilmek içir: Nun'u bulur. Dönüşte Svrorglara esir düşer. Nun durumu köydekilere haber verir. Bu arada Sam Tunga ile yaptığı yarışı kaybeder. Şimdi yeni reis Taok olmuş, Tunga da fırsattan istifade ederek kaçar.. 


ei 
N EU 
P BİZAN ÖNCE N 
NUN VE ARAM/I 


BULMALIYIM.... 


, BENİ 
GÖRMEDİLER. 
GİPIYORLAR. 


Ck 


yıkıldı. Ateşi ms adim atacak hali kalma- 


Fue OLUYOR BANA Fr 
BEBEK KAPAR GUC - 


SÜZÜM İZ.. 
e İİ 


ii 
© 
Zi © 


i gile- 


İma Tunaa yorgundu, biskindi.| Yarışma sırasında yarası açılmış gücü de kükenmiski... 


Fakak 


a | başka 8 e ESTİ 


ircanlı idi. 


Bir AT... PE - 
ŞİNDEN GEL — 
MEK İSTERİM 


Kara Şimsek Tunga'nın Tunga kurkulusun bu haysözlerini anlıyormuş giki ya-| (vana binmekte olduğu amnına sokuldu ve çökkü.. lamıştı. Son gücünü kullandı... 


ÜZERİNE 
BİNMEMİ isrTiyoRr 


SY ZA NS 


KE 


Harika at kgilğimSimsek 
Wİİ onu nereye iirliyordu7? 
Tuno Beki edam na - sıl kia 
Kn merzdey- a yor 


a © 
İla Ni ve arka rm — lar “yere : 
BuPgm Bu olayların üskesindöğelebilecek 


miydi yine 7... 
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TUNGA BURADA Y 
OLMALIYDI. HERHAL 


PE BAŞINA &İRİŞ 
SELDİ.. e 


fvAHA FAZLA BEKLE NN 
YEMEM. BİR İSARET 
BIRAKIRIM ,TUNSA 
GELİZSE ONU ARA- 
MAYA GİTTİĞİM $ 


<< AMA 

isiIM ZORLAŞTI. 
GÜNE OZKALAR 
TOPRAKLARINA 


GİZMEMİI YASAK - 
LAPI... 


NE VAR ARAM? 
TEHLİNE Mi SE- 
ZİYORSUN 7 


AMAN ALLAHIM / 
BÜYÜK SARISIN 
SAVASCI DÜSTÜ 

VE BAŞINI ÇARPTI. 
NASIL BU HALE 
SELPİ ? 


DOSTUM, 
BEN TOPAL | 
NUN, SENİN ESXi 
ARKADAŞIN... NE 


Sarısın savaşçı doğruldu .Karsısında Nun u görünce Sasırdı.Sonra kısaca anlakkı... 


İSE ,iNSAN 


TOPRAK NASIL IŞIĞA MUHTAÇ 


ŞA MUUTACTIR .BUNU ÇoOkiyi ANLAMIŞ OLMALISIN .BEN VE 


DA OYLE ARKADA- 


T KN BİR DEFA DAHA SANA BİZİMKİLER E i N POSTLUĞLUMUZU VERİYO-Pu TOHAMA YI GLENN RZUZ. KABUL EDİYOR. 


Tunga yavas yavaş canlsadı.Kuyvekini topladı ,aklı başına geldi... 


SİMSEK'E BORC- 
LUYUM . ONU TA- 
NIPIM.AT,ONA, 
YAZDIM ET TİSİ- 
Mİ UNUTMADI . 
BEN PE ONUUN 
MAYACASIM 


İP ETMEMİ 
ISTIYOR... 


VÜCUDUM UYUSMUS.İ (o kaza AT GETİRDİ | 

AMA SOĞurR SU İYİ fi 

GELbİ..OAT..O ATI HATIRLIYORUM. ... 


BU AT,HAYATI “ 
FAHASINA BENİ 
YALISI PÜŞMAN 
LARIMDAN KUR- 


EENİ EL| SAKİN YERE. 
BU DEREDE YİYECEK DE BULABİLİRİM. KUVVE - 
JİM YERİNE GELİR» 


Tunga ve Kara Simsek ,dik kayaların ardında bir düzlüğe cıkkılar kKarsılarımda büyük bir ak sürüşü vardı. Tunga his bu kadar gok akı bir arada görmemişti... 
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O Rekor 

> kıran pul 
Geçtiğimiz günlerde Amerika'da tam 20 milyon liraya pul satıldı 


NEW-YORK'ta yapılan açik arttırmada bir pul rekor fiyata satıldı.2 sent değerindeki pula Amerikalı bir koleksiyoncu tam 230 bin dolar yaklaşık 20 milyon Türk lirasi ödedi. 


Kasım ayı ortalarindâ bir Japon işadamına ait çok kıymetli koleksiyon satışa çıkarıldı. 
Satılan pullar içinde, 1851 yılında, 0 zamanlar Havai krallığı olan Havai'deki bir misyonerin Amerika'ya gönderdiği mektubun, üzerindeki 
2 sentlik pul, rekoru kırdı. Bu pula 230 bin 
dolar ödeyen Amerikalı pul meraklısının adı açıklanmadı. 


Aynı açık arttırmada O New-York Filatelistler Derneği Başkanı Joseph Krois'de buna benzer bir pulu 210 bin dolara satın aldı. 

Bu satıştan önceki rekor ödeme, 135-bin 
dolar, yaklaşık 12 milyon Türk lirası ile 1979 
yılında 24 sentlik bir pulun satışında yapılmıştı. Bu pulu da Amerikalı bir pul meraklısı satın almıştı. 


Avrupa'da 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yeni pullar 


İsviçre'de “Pul Matbaacılığının” yıldönümü sebebiyle Ekim ayında yayınlanan serinin üzerindeki desen bir baskı makinesini gösteriyor. 


GAZETELERDE, dergilerde yayınlanan resimli romanlar küçük-büyük herkesin ilgisini çeker. Bunlardan bir kısmının ünü, hazırlandığı ülkenin sınırlarını aşar. 

Resimli romanlara "'Çocuk işi" deyip geçmek hiç de doğru değildir. Nitekim İsveç Posta İdaresi, bu yıl çıkarttığı Noel serisi pullarında motifleri, resimli roman kahramanlarından seçmiştir. 


1.55 kronluk siyah—beyaz pulun motifini teşkil eden resimli roman kahramanı "Adamson "daki nükteleri herkes kolayca anlar. Yazısız olarak yayınlanan bant, bu yüzden Amerika, Çin, Hindistan'daki yayın organlarında .da yer almaktadır. 
Kahramanın başına her hikâyede olmadık şeyler gelir. Düğmeleri kopar, pulları zarfa bir türlü yapışmaz, tüfeği durup dururken ateş alır. 
1920'den beri yayınlanan bu resimli romanın kahramanını İsveç Akademisi 1965 yılında mizah sembolü kabul etmiştir. 

1.15 kronluk pullardan bırine motif olarak seçilen resimli roman 


İsveçliler pullarına ne resmi koyacaklarını 


resimli roman kahramanları var 


şaşırdı... 


Şimdi de pellarda 


kahramanı ise sevimli ayı yavrusu “Brum "dur. 1940'dan beri yayınlanan bu çizgi kahramanın ismi zamanla Brum'dan Teddy'ye, Teddy'- den de Bamse'ye çevrilmiştir. Özel bir balı çok seven ve bundan yediği zaman aşırı bir güç kazanan sevimli ayı yavrusunun maceraları ilgi ile takip edilir. 

1.15 kronluk ikinci pulun motifindeki resimli roman kahramanı Mandel'dir. 1932'den beri yayınla nan bu resimli bantlarda genellikle İsveç klâsik hikâyeleri konu alınır. 
Zaman zaman da büyüklerin tutar sız davranışları, mizah açısından işlenir. 


1.5 kron değerindeki ikinci pulun meotifindeki kahraman Kronblom tembel bir çiftçidir. Günlerinin çoğunu sırt üstü yatarak geçirir, yahut balık avlar, ona buna takılır. 
1927'den beri yayınlanan bu resimli bant İsveç'te en çok tutulan çizgi romanlar arasındadır. 

İsveç Posta İdaresi dört pulluk bu Noel serisi için özel tarih damgası da kullanmıştır. 


Dünyanın en küçük ül. | kelerinden Lihtenştayn da | Ekim ayı içinde iki yeni pul | | çıkardı. Pullardan biri Mil- | li Kıyafetleri konu almış. | Diğeri ise tarihi silahlarla I ilgili. Yanda tarihi kıyafetlerle ilgili pul görülüyor. j 


DANS EDEN 
EŞEK 


Sevgıli Çocuklar... 

En yakın Yapı Kredi'ye uğrayın, davetiyelerinizi alın. 

Tiyatroya gelirken, evdeki büyüklerden birini de tutun elinden getirin. Katılsın aramıza... 

O da eğlensin aynı davetiyeyle. 


DANS EDEN EŞEK 


Yazan : Eric Voss 
Türkçesi: Can Gürzap 
Yöneten : Çetin İpekkaya 


PROGRAM 

Oyunumuz, 

14 Ocak 1981'e kadar Şehir Tiyatroları 
Harbiye Bölümü'nde. 

Her çarşamba saat 15:00'de. 

Her cumartesi saat 11:00'de. 


Dans Eden Eşek, 

Harbiye Bölümü'nden sonra, 

17 Ocak - 15 Mart tarihleri arasında 
Şehir Tiyatroları Fatih Bölümü'ne... 


21 Mart - 15 Mayıs tarihleri arasında da 
Şehir Tiyatroları Üsküdar Bölümü'ne gelecek. 


Fatih ve Üsküdar Bölüm'lerinde, perdemiz cumartesi / pazar günleri saat 11:00'de açılacak. 


RR İZ ette Sinir YOKİUT sm Z 


Yıllardır süren 


BİNELİZ sinema-tiyatro-müzik çekişmesi sonunda... 


MEZzik 


Televizyon 


İSİM 
MUTLULUK 


Defne Yalnız 


Ekranın iki komiği 


EKRANLARIMIZDAN çok iyi tanıdığımız iki sevimli komedyen Perran Kutiman ile Defne Yalnız (Döndü) birbiri peşisira dünya evine girdiler. 


Defne Yalnız 25 Kasım Salı günü yine ekranlarımızdan tanıdı-Kımız biracı Mete Sezen ile hayatı- 


Minik Serçe yuva kurmaya hazır 


Müzik dünyamızın minik serçesi önümüzdeki günlerde yuvasını yapmağa hazırlanıyor. Sanatçı 6 Aralıkta aile arasında yapacakları bir ni-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SİNEMA, müzik ve tiyatro çağımızın üç önemli sanat dalı sayılır. Ve yıllardır bu üç sanat dalı da dinleyici olarak, seyirci olarak milyonlarca insan bulur. İşte bu sebepten sinema, müzik ve tiyatro büyük bir çekişme içindedir. 


Perran Kutman 


peşpeşe gelin oldu 


nı birleştirdi. Defne de, Mete Sezeı de Belediye Sarayı'nda kıyılan nikahlarında üçüncü defa evliliğe “Evet” dediler. 

Perran Kutman ise uzun zamandır nişanlı olduğu müzisyen Koral Sarıtaş ile Defne'den birgün sonra Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde dünya evine girdi. 


şanda Sinan Özer ile evliliğe ilk adımını atacak. 


Geçtiğimiz günlerde bir mide kanaması geçiren ancak şu sıralar eski sağlığına kavuşmuş bulunan Sezen Aksu ile Sinan Özer geçtiğimiz yaz aylarında Bodrum'da tanıştılar. Mavi yolculuk sırasında birbirlerini tanıyan Aksu ve Özer kısa sürede nişanlanmağa karar verdiler. Sezen Aksu evlilik konusu için ise 'Çok yakında demekle yetiniyor. 


Ancak Türkiye'de son yıllarda bu büyük çekişmeden müzik galip 


çıkmış durumda. Sinemadan sah- 


neye geçenler, tiyatrocuyken müziği seçenler sayılamayacak kadar çoğaldı. Şimdi dilerseniz sözü fazla 


Cüneyt Arkın Fatma Girik 


* Ayla Algan: tiyatrodan akn ilk : geçenlerden 


Filiz Akin-Sahnede şansı yaver gitmedi, 


Müzik galip geldi 


Sanat dünyamızın ünlü isimleri birbiri ardından müziğe «Merhaba» derken, filmciler de ünlü sesleri transfere çalışıyor 


uzatmadan konumuzun misallerini vermeğe geçelim. 


Beyazperdeden Efkan Efekan ile başlayan sahneye geçme modası daha sonra Göksel Arsoy, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Nebahat Çehre, Fatma Girik, Mine Mutlu, Müjde Ar, ile devam etti. Necla Nazır, Perihan Savaş gibi genç sanatçılar bu modaya en son olarak uyanlar oldular. Hatta hatta sinemanın bir numaralı: adamı Cüneyt Arkın bile sahneye çıktı. Ne var ki bu sıraladıklarımız arasında başarılı olanlar kadar sahnede tutunamayanlar da oldu. 


Tiyatrodan müziğe geçenler arasında ise Ayla Algan, Esin Afşar, Güzin ile Baha, Esmeray, Kerem Yılmazer gibi isimler ilk anda aklimıza gelenler. Hatta bunlar arasında Ayla Algan müzikte öylesine başarılı oldu ki, sanatçı birçok dış festivalde ödül bile kazandı. 


KISACIK 
MISACIK 
KISACIK 
MISACIK 


Esin Afşar-O da tiyatrodan müziğe transfer oldu. 


© sezer 


SozLüğü 


DUBLAJ: ei olarak çekilen bir filmin sonra- 


RESİM SEÇİCİ Reji e sında 3 yada 4 görün. 
tüden birini, reji$#den zn alarak devreye. 
“sokan kişi, 


PLAYBACK ! Bazı televi; 
yon çekimlerinde 


dan gelen seslere yarak 
, şarki söylüyormuş 
> yapmaları. 


© SENKRON: Playback yapıldığında dudak hareketleri ile arkadan gelen 

müziğin birbirlerini tut- 
© ması, 


E BİR TURK 


nl önce Eurovision ikinci relerek adlarını duyu: KUZENLER, mü 
Çalışmalarına bir 
“süre ara vermişlerdi. 
topluluğun ele- 

- manlarından Hilmi Erbirlikte 


ışmasında 


eşiyle 
KUZENLER'e en can verdi. 


yor. 


d Hilmi- 
Leman Ersezer çifti 
.yakında salıneye çıkı- 


X Can Etili 3. diploma- nın peşinde. Devlet Konservatuvarı ve Hukuk Fakültesi mezunu olan sanatçı, şimdi de Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okuluna devam ediyor. 


# Püzar sabahları Günay: yeni- dın programıyla ekrar lara gelen KARAGÖZ 
İsveç ve Avustralya televizyonları tarafından satım alındı. 
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Uzaydaki yayın istasyonundan gelecek dalgalar, bütün Almanya'daki televizyonlar tarafından alınabilecek şekilde geniş bir alana aksettirilecek, 


> a Uydı 4 p 

Televizyon verici istasyonunun yayını, yansıtıcı uydu aracılığı ile çok geniş sula g3 a e li e pe 

bir alandan rahatlıkla izlenebilecek. ği antenlerle alınabilecek, Ve tek bir anten, bütün bir binadaki radyo ve televizyon araçları tarafından kullanılabilecek 


Avrupa ülkeleri televizyon peykleri için gökyüzünü paylaştı 


Uzayı parsellediler 


Uluslararası toplantıda Avusturya, Almanya, 
Fransa, İtalya, İsviçre, Belçika, Hollanda ve Danimarka kendi yayın peyklerinin yerini belirlediler 


Ilktelevizyon peykini Almanya 
1984'te gönderecek 


TELEVİZYON dünyanın en uzak köşesindeki olayları ayağımıza getiren bir buluş. Binlerce kilometre uzakta oynanan bir maçı, orada, tribünlerdeki seyirciler arasindaymışız gibi, hatta onlardan daha rahat seyredebiliyoruz. Tanınmış şarkıcıları, yerli—yabancı filmleri izleyebiliyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerindeki olaylarla ilgili haberleri, görüntüleri ile birlikte alabiliyoruz. 

Televizyon bilgiyi, haberi, eğlenceyi, Sporu evlerimize ulaştırıyor. 
Ancak bu iş, günümüzde, karmaşık bir nakil şebekesinin yardımı ile gerçekleştirilebiliyor. 

TV DALGALARI NASILDIR? 

Televizyon vericisinden çıkan dalgalar düz bir çizgi halinde yayıhr. Dünyamız ise yuvarlaktır. Bu yüzden bir vericinin yayını, ancak belli bir uzaklığa kadar olan yerlerden izlenebilir. (Yayın alanını genişletmek için bir çok yansıtıcı ara istasyonlar kurulması gerekir. 
Ana vericinin yayını bu "Ara" istasyonlar tarafından birbirine aktarılarak, yayın alanı büyütülür. 

Ana vericiden yayılan dalgaları, dünyanın yuvarlak oluşu dışında, yüksek dağlar da engeller. Engebeli arazide daha sık ara istasyon kurulması gerekir. 


Ayrıca evlerdeki televizyon alıcıları, yapılan yayını, ancak bir anten yardımı ile alabilirler. Her alıcı için ayrı bir anten gerekir. Bu antenlerin yönünün, yansıtıcı istasyona dönük olması da şarttır. Yoksa, yayınlar net olarak izlenemez. Bu yüzden, özellikle şehirlerde, çok daireli binaların damları, balkonları televizyon antenleri ile doludur. Bu durum, karikatürlere bile konu olmuştur. 


UZAYDAN YARARLANIYORUZ 

Televizyon yayınlarının daha geniş bir alanda, daha rahat izlenebilmesi . için uzay tekniğinden yararlanılması düşünüldü. Bu konu- 


daki çalışmalara yaklaşık on yıl ön- 


ce başlandı. İlk kullanılan peyklerin yansıtma sisteminden istenen sonuç alınamadı. Yayın güçleri az oldugundan, yine dev antenler ve dalga kuvvetlendiren istasyonlar gerekiyordu. 

VE UZAY PARSELLENİYOR 

Nihayet 1977 yılında bu konu Cenevre'de yapılan Uluslararası bir toplantıda ele alındı. Burada uzay, bir anlamda, parsellendi. Avusturya, Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre, Belçika, Hollanda, Danimarka uzaya atılacak televizyon yayın peyki- nin yerini belirlediler. 

Yansıtıcı uydu, dünyadan 36 bin kilometre yüksekliğe fırlatılacak ve dönüş hızı, dünya ile aynı olacak. Yani dünyadan bakıldığı zaman aynı yerde duruyormuş gibi görünecek. 
Ayrıca yayın gücü de, yaklaşık bir 


metre çapında daire şeklinde bir antenin, yayınları net olarak alabileceği kadar yüksek olacak. 
ALMAN UYDUSU 1984'TE 
UZAYA YOLLANACAK 

Televizyon yayınlarını yansıtıcı 
uydulardan ilkini Almanya 1984 
yılında uzaya yollayacak. Uydu, ekvator hizasında, 19 derece batı boylamında Atlantik Okyanusunun üzerinde bulunacak. 

Almanya'nın atacağı uydu, üç kanal üzerinden televizyon yayınını yansıtabilecek, iki de yedek yayın kanalı bulunacak. Ayrca saat 12 ile 16 
arası radyo yayınlarını yansıtabilecek güçte olacak. * 

Televizyon ve radyo ana verici istasyonlarından yapılacak. yayınlar bu peyke yönelecek. Uydu da bu yayınları, dünyaya yansıtacak. 

ANTEN DE ÖNEMLİ 
Geniş bir alana yansıtılacak yayın- 


“ları alabilmek için transformatörlü 


özel antenler gerekiyor. Böyle bir antenin 1000—1500 mark'a (yaklaşık 50—75 bin Türk lirasına) malolacağı hesaplanıyor. Ancak bu antenlerin bir özelliği var. Her televizyon alıcısı için ayrı bir anten gerekmeyecek. Bir binanın damına konacak tek anten- den, binadaki bütün televizyon alıcıları yararlanabilecek. 90—100 santim çapında, iç bükey daire şeklindeki anten, 22 ile 30 derece arasında bir açı yapacak şekilde duracak. 

Almanya'dan sonra uzaya gönderilecek ikinci uyduyu Fransızlar hazırlıyor. Bunları diğer Avrupa ülkeleri nin uyduları izleyecek. 


Televizyon yayınlarını 

N yansıtıcı uydu, 
“ ondokuzuncu 

* batı boylam 

» o hizasında 

| ekvatorun 
I üzerinde ve 
! dünyadan 
/ 36 bin ye kilometre 
Dd yüksekte bulunacak 
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Asker Hüseyin 


HİKÂYE © YAZAN: BİRSEN TÜRKÖZ 


KURTULUŞ Savaşının Son günleriydi. Yer yerinden oynuyor, eli silâh tutabilen herkes cephelere koşuyor, yurdunu düşman işgalinden ,düşman çizmelerinden kurtarmak için Savaşıyordu. # 

Hüseyin de gidiyordu cepheye... 

Anacığı, (evinin Son erkeğini uğurlarken de) hıçkırıklarını tutma- ya, gözyaşlarını kurutmaya çalışıyordu 


Hüseyin ise Sevinçli miydi, tasalı mıydı anlayamıyordu... Yüreğinde bir deli kuşun çırpınışını duyuyor, içi içine sağmayarak omuzundaki tü- 


feği okşuyordu sadece... Yurdunu Sa- * 


vunmaya giden bir asker olarak cesur, yürekli, dayanıklı olmalıydı, Duygularını belli etmemeliydi. Babası, ağa - beyleri de böyle gitmişlerdi. 


Sırtını Sıvazlayıp arkasından Su dökerek kendisini uğurlayan anacığına bir daha dönüp bakamadı. Ama onun kapıda bir güven, bir umut abidesi gi - bi dikildiğini biliyordu. "Anam ben- den daha yiğit" diye düşündü. Onbir yıl önce babasını, geçen yıl da büyük 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ağabeyini şehit vermişlerdi. Halil ağabeyinin ne olduğu ise belli bile değildi. Uzun Süredir bütün yurtta ulaşım, haberleşme iyiden iyiye kesilmiş, izini yitirmişlerdi. Kimbilir belki o da şehit olmuştu. 

Hüseyin istasyona geldiğinde kendi gibi yaşları 18'in altında bir Sürü delikanlıyla karşılaştı. Onlar da cepheye gidiyordu. Belki aynı böl düşecekler, belki aynı mevzilerde çarpışacaklardı. Kader birliği edeceği bu gençlere yüreğinde Sımsıcak bir Sevgi duydu. Bir kısmının anaları, bacıları, €şleri uğurlamaya gelmişti. "Gidip gelmemek, gelip görmemek var" deyip, bir daha, bir daha kucaklaşıyorlardı... 

Hüseyin içinde ezik bir duyguyla onları seyrediyor, boğazında düğümlenen bir şeyleri değiştirmeye çalışıyordu. 

Tren hareket ettiğinde çabucak dost olup, birbirleriyle kaynaştılar. 
Kompartımanda ne gözyaşı, ne hıçkırık vardı artık. Şimdi kişisel, duygusal zaafları bir yana itmiş,milli bir bütün olmuşlardı. Herkes asker disip- 


linine, asker katılığına, asker direncine ayarlamıştı kendini. Sen, ben yoktu. Yurt vardı, ordu vardı, düşman vardı... Ve hepsi de yurt Savunması için çarpışmaya koşan yiğit gençlerdi. Duygusal bir sözden, duygusal bir davranıştan Sanki YÜREK-SİZLİKMİŞ gibi kaçınıyorlardı. Birbirlerine yalnızca cesaret ve moral veriy orlardı . 

Vardıkları bölgede birliklerine sevkolunmak için yoklama yapılma- ya başlandı. Komutan elindeki liste- den okuyup, memleket ve baba adlarıyla çağırdıkça, asker adayları tek tek cevap veriyorlardı. 

Beraber yolculuk yapanların çoğu aynı birliğe düşmüşlerdi. Sevindirici bir olaydıbu... 


Okunma Sırası Hüseyin'e yaklaşmıştı ki, olduğu yerde donakaldı.. 
Sanki bastığı yer kayıyor, dünyası dönüyordu Hüseyin'in... "Bu ses. 
Bu iri yarı, dev cüsseli çavuş.. HA-LİL AĞABEY!" diye adeta haykırmak istedi. Ama Sesi çıkmadı. Rengi kaçan dudakları Sessizce kımıldadılar.. "Oh, ağabeyi yaşıyordu! Anacığı görmeliydi şimdi" Çavuş ; 


— Yozgat'tan Hasan oğlu Hüseyinn! diye seslendiğinde ağzından gık çıkmadı. 

Çavuş da okuduğu cümleyle sarsıl - mıştı. Gözleri delercesine askerler arasında dolaştı... Sonra iki kardeş gözgöze geldiler. Bakışları —görme- den öte— özlem özlem kucaklaştı, öpüştü, koklaştı Sanki... Sevinçli bir (MERHABA) kadar Sürdü bu gözgöze geliş... Ne bir Söz, ne bir Ses... 
Ağabey, kardeş, sen ben yoktu.. 
Yurt vardı, asker vardı, düşman vardı... Bir bütündüler onlar... 

Hüseyin okendisinden, Sesinden beklenmeyen bir ciddiyetle, tam bir askerce : 

— Burda komutanım ! dedi. 

Kendilerini birliğe götürecek at arabalarına doğru yürürken nedense toprağa daha Sağlam basıyor, arkasından ağabeyinin adlarını okuyan sesi onu daha güçlü yapıyordu. O ara yine anacığını anmadan edemedi. İki oğlunun da aynı cephede çarpıştıklarını görse kimbilir nasıl Sevinip şaşırırdı. 


Üstü açık arabalara binip de atlar hareket ettiğinde ağabeyiyle yine gözgöze geldiler. 

"En küçükleri de büyümüş, ordu- ya katılmıştı demek". Onu bağrına basıp, Son defa koklayamadığı için üzgündü Halil Çavuş.. 

Elini kaldırıp kardeşine doğru Sallayarak: 

— Allah muvaffak etsin! diye bagırdı. 

Yüzlerce Hüseyin'in cevabı bir tek yürek halinde kapladı ovayı : 

— Sağol! 


AYHAN 


, Yazan ve resimleyen 
401 
ÖZET: Bazı devletler Türklere kar sı birlesmek iskiyordu. Bunun igin de 


Tengiz , İpek ve Dedeleri birleşmeyi önle. 
mek igin görevlendirilmisti... 


7777 ÖA 
İSTE uza © ALIN 
SI. KAPI , KAPI b ÇIKA SARAYIN BİR YE- KİMSE: YOK. GIKÂ UFACIK RİNE AÇILYOR Of suRADAN GE- EİR ODAYA OLMALI .... gi EN OLARİLE - GETİR . 
CEĞGİNİ TAHMİN i 
ETMİYORLAR. 


VPEMEK Kİ. 


FEB 
NIN ARASIN - 
DAN GÖRÜ- 
NEN TAHT 
SALONUNU TA- 
NIDIM. SALİBA 
VAKTİNDE YE - 
Mi — ei 


i : GÖRDÜĞÜN Su AGAC - Gerçekten de İpek;im; TAN OYULMUS TAO parator, rahip ve askazrlar HEYKELİDİZ. ÖBÜR taht salonundaydılar. ipek. TARAFINDA MERkehlikehin farkında değildi. PİYENLER VAR-Rahip dua okuyordu... 


— Mİ 
DÜM- ul ie 
PUZ YÜRÜR - || 
SEK HEYKELİN 
ARKASINA GÖRÜN - 
MEDEN VARABİLİRİZ. 
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KAZA 
NV, PUASINI 


İli p ze 
/e İL RAHİP 


İN OKUYOR, 


© 


N 


/, GELDİĞİMİZ GE- 
ÇİPE ULAŞMAK İÇİN 
ZAMAN İSTER, BİR N ZAMANLAR”IBLI SA SEK ŞAŞKINLIK - RAYA BİR BASKIN İN LARINDAN FAY-YAPMIŞT İL. SURA» N N 
PAK KUYU ASZIN- 
PAN ATLARSAK |: 
KAGABİLİRİZ. 


İR Yi DEMEK 
Ni ei RABİ ECEĞİZ.. 
NU İ TARABİLECEĞİZ... 
YÜRÜ İPEKİ 
ÖNCE SU PERDE- 


AMAN 7 7 gil > 
V NİN ARPINA KEN- 
DİMİZİ BİR 
ATALIM. 


MÜZE GELİ- 
YOR. EBiZi 
EZECEK. 


AĞABEYİ 
SEN 
MİSİN # 


gap e | İAYRMAAT 
LİNİ BURA - KLAYDAAYN > 
DAN ATLADIĞI- HAY ALLAH. 


MIZI GÖRME- KILIÇ TAŞA SİNLER. 


Re a 
DENDİ 
A 


Tam bu sırada, yesil deri eldiven giymis bir el ipek”i sıkıca kavradı 


Suya aHarken hefes almayı 

unutan adam sahile varınca bayılmıstı... 


ELİNİ UZAT 
TA SENİ GE- 
KEYİM. 


i 


4 5 
a ” a 
NEYSEKİ G5 
K&/ SU PEK S0- 
AN GUK DEĞİL. 


ME 

ZMGiz , İpek'in kaybolalüğu Ke ya doğağ İma Kol dı. 


V isiN YOKSA 
DURMADAN S56- 
SUK SU BAN- 

YOSU YAP. 


Tengiz, köpekbalığı gear YERİ BRALALIM, cekmesiyle bir kanaldan çok. EZALIMIZLA Göle e, vr TERBİYELİ KONUS. 
Ey Z— İ YOKSA SENİ CABUK i ÖLDÜRMEMYİP EL- 
LERİYLE KEMİK- 
LERİNİ KIRAR. 


La 


NEYSE Kİ 
— SEYAHAT UZUN SÜR. 
> MEPİ.NE NEFESLİ İN- 
SAN BUNLAR, 


NE TUHAF... YERALTI 
MAĞARASI, BİR YANARDA- 
ĞIN ALEVİ İLE AYDINLANIYOR. | 

em 


İPEK. 
BURPASIN 


EK İSTİYOR.” 


vE Gill YL devr zaza. 


ÖZET: Kala ve arkadaşları yeni bir deneyi gerçekleştirmeye çalışırken Yikici adında meçhul bir şahıs dünyayı tehdit etmektedir. İkinci ihtarını gerçekleştirdikten sonra dünyaya 24 saat mühlet verecektir. İstekleri yerine gelmediği taktirde dünyayı mahvedecektir. Luk ve Kala Yıkı- 


cı'yı durdurmanın yollarını araştırmaktadır. Araştırma Enstitüsüne dönen Luk, saldırıya uğrar. Hayatını kurtaran şahıs Ise kaçar... 


ANLAŞILMAZ BiR SEY' 
BU APAMI KALDIRMAK 
BİZ PEMİR KASAYI 
KALDIZMAK KAPAR / 
ZOR İNİCİN ACABAZ 


ÜZERİNDE PUR — 
MAYIN ,ONU HEMEN 
BİZİM HASTAHANE- 


EN 


w 


BI 
(© 


N 


NİZ. BAYIM, 
ZİYARETCİ 


“İNE OLABİLİR: YO- 
GUNLUGU DÜNYADAN çok DAHA FAZLA 

OLAN BiR GEZEGEN: 


YANIK İZLE - 
| Ri BİR FIKIR 
VERMİYOR MU7 


PATLAMAMIŞ; 


BU DÜNYANIN YERCE - 
KiMİNİ PE ETKİLEYE- 


LAM 
SIL ÇÖZECEĞİZ... 


Ö.HİPPİ,PAHA > EE UZAKTAN MI | BUNA İNANIYORUM... O iki bOĞrLISL HiPPİ- N GELPİLERZ. kisi YALNIZ GÖRÜNÜŞTE N EN İp |iNSANLİKİSİNİN PE AYNİ 


m y E 
7) RA 
ANLATA Bİ Lİ- Y/ 19ZOLARA AiT BL RİM LUk.DENEJİİ ANTİ KALARI MÜZE - YELİM Mİ ai PEN Mİ ALDINIZ? 


| 


FAL-KAPON UN MAKİNE N ÖLCÜ VE ÖTE- iLK TÜFEGİNE BENZİYOR su İ İ ki PONNELER. 
BİLDİRİLDİ. SA 
NIRIM HEMEN 
ÖÜRETEPBİLİ- 
BİZ. 


PA ÖLPÜĞSLÜNE GÖRE YALNIZ İLİMİZ. KALDIK... PUNYA- » 
YA VERDİĞİMİZ MÜHLÇ 


Ek iç p ZE a) 


BAŞLADIM. PE- 
MEK YIKICI BU- 
NUNLA GEL Di: 

KARŞISINA Gik- 

MAK İSTERİM. 
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HASTAHANE O 


ÖZEL ŞiSELERİ TE- 


MİN EDPEBİLİR.BU İŞİ > i HEMEN HALLEDERİZ. BIRAKTIĞI BÖLGEYİ 


KALA'NIN BENİM 
SORUMLULUĞUMA 


HAVADAN , KARADAN 
GPENİZPEN GÖZETİ- 
N ME ALIYORUZ... 


, 


HER SEY YERİNDE SANIRIM| 
HER TÜRLÜ ULAŞTIRMA, 
ARACINI KULLANMADA 
ÖNCELİK BENİM OLACAK. 
iki SEÇKİN NİŞANCI PA 
YANIMA GELMEK ÜZE - 
ZE YOLA GIKMIS... 


İ hisli OLMA ZAMANI DEĞİL 


SULLİVAN TAZ SONRA GE- 
LECEK iki NIŞANCIYA EL! 
SİLAHLARIN NASIL KULLA- 
Bl AİN ÖĞRE TİRSİN. Ki 
EN BiR PUŞ i Pm 
YAPACA BIMP PEKİ.BAN- 


SORUMLL- 
EBİZIM KAPAR 
Lİ İSELER ,YI-l. 
KICI BiR SEY YAPAMAZ. 
YAZIK ki ONU VAZGE- 
ÇİZMEK İCİN 
VEREMİYORUZ. 


BU UZAYLI SA- 
KACILARIN Sini” 3 
LERİ PE PÜNYA- Âş 
HLARIN ki GİBİ 
Mipiz 7 çor 
MERAL EPİYO- 


Cok GÜZEL BİR 

BANYO OPASI.LA- 

BORATUARDPA GALI- 

SANLARDAN Hiç BiR 
.SEYİ ESİZSGEMİ- 

— YORLAR... 


PAĞ ÇiCEĞİ 
KOZLUSU.AMA 
BANA GİDER 


E MA DÜNYALI LUK 


BARİ SU SÜS MALZE-—. 
MELERİNİ DE BiR KERECİK 
OLSUN KULLANAYIMA... 
BUGÜN BAŞKA BİR 
GÖN. 


APIM ROJKOR.. 
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AYNACA GÖRDÜĞÜN AR- 
KANA GİZLENMİS BİR 
Z YWBANCIYA AİT DEGİL... 


| zor BiR SEÇİM YyAP- 
e i TM. SİZİ TEHDİT EPEN GEKTE SİZDEN COK | :# BENİM SOYUMDAN BİRİ-UZAKTA BİR YER- İZ piz.KARSIMIZDAKİLERİN Ş 
7 PEYIM... di SAFINA GEÇME İNE 
77) 


OLMUS DEĞİL...GER- 


MEME 
NERDEN Cik 
BU PAPAZ 7AYNA- 
PALi ALSIM NE 
OLDU 7. 


AKLINDAN GE - 
ÇENİ ANLIYO - 
ZUM.OKJOR, 
TRANIVOL,BEN 77 
VE ROİKOR TRE-$Z 
MENTAYA BİRLE- j“ 


PEMEK YIKICININ ADI OK- 
JOR ? HER HALDE BENİ PU-YUYOR VE ANLIYORSUNUZ. | 

> BİZ NE YAPMALI YIZ.? Ç 


R 


Sik GEZEGE - 
 NİNDENİZ... 
ZA 


HAYAT TARZI BIZiMEİ - 
NE BENZEYEN Bir GEZE - 
72 SEN ARIYORDU. SİZİN 
27 DÜNYA DEDİĞİNİZ BU GE- 


YANI YAPINIZI 
RO DEĞİŞTİRMEK , 

MÜMKÜN. EĞİT! — 
LEBİLİRSİNİZ YE | 
BUGÜNKÜNPEN BİN 
PEFA UZUN VE SAĞ- 
LikLı BİZ ÖMRE KA-VUSABİLİRZSİNİZ. 
MESELA, SİZİN “KAN, 
22 DEDİGİNİZ ŞEYİ YÖ- 
7 CUPUNUZDAN AT- 
MAKLA PAHA SAG- 
LIkLı OLABİ- 
LİRSİNİZ... 


Z ZESEN , BİZİM ARADIĞI- 
4), MZ. ÖZELLİLLERİN BA- 


İı, ZALARINA SAHİR İN- bir SANLARI İLMEL 

AMA UYUM SAĞ- 
LIYABİLİRLER. g 
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«Teşekkür ederim!» 


İnsanlıkla birlikte başlayan ve geçen zaman içinde günlük hayattaki önemini koruyan “Altın kelimeler” vardır. Toplum hayatının bir anlamda “Sihirli kelimeleri” diyebileceğimiz bu kelimeler, ortadan kalktığında, insanlararası ilişkiler güzelliğini kaybetmeye başlar. 

“Teşekkür ederim”, “Rica ederim”, “Özür dilerim” ve “Tebrik ederim” altın kelimeler'in ilk sırasını meydana getirir. Şimdi bunları biraz açıklamaya çalışalım; 


BU KELİMELERİ KULLANMADA CİMRİLİK OLMAZ 


Her gün değişik insanlarla ilişkilerimiz olur. Onlardan az veya çok yardım görürüz. Yardımlar hep 


"Dünyanın en hafif adamı" 1754'te ölen Gallois Hopkin'dir. 17 yıl yaşayan bu 
adam tarı tamına 5 kilo 44 
gramdı. Hayatı boyunca hiç- bir zaman 7,5 kiloyu geçmeyen "Tüy adam'"'ın kol adalelerinin çapı on santimi bulmuyormuş. 

Cücelik orekortmeni ise 1619'da dünyaya gelen Geofrev Hudson adında bir kadın. 
İngiltere Kraliçesinin gözdesi 


Dünyanın en hafif,en kısa insanları 


birşey karşılığında yapılmaz ama, teşekkür etmek bir borçtur. Önemli 


ları boyunca bu kelimenin sihirin- den yararlanırlar. Yapılan yardımın ayrıca bir karşılığı verilse bile “Teşekkür” de cimrilik yapmamak gerektiğini hiç unutmamalı... Kapıda ilk geçiş hakkını bize verene bile hemen teşekkür etmelidir. 


Teşekkür sadece “Teşekkür ederim” kelimeleriyle sınırlı değildir elbet. “Sağolun.”, “Allah razı 


veya önemsiz yardımlardan hemen olsun” gibi kelimeler de kullanıla- sonra “Teşekkür ederim” demeyi bilir. Ancak, yabancı dillerden alışkanlık haline getirenler, hayat- 


olan bu kadın otuz yaşında iken sadece 46 santim boyun- da imiş, Daha sonraları boyu- nun biraz uzadığı görülmüşse de "Miniminnacık kadın" olmaktan kurtulafnamış. 


Ancak hemer belirtelim ki bu rekortmenler tarihe geçmiş kişilerdir. Bu arada hakkında kesin bilgi bulunmayan bir çok "Tüy" ve "Minik" insanın yaşadığı söylenmektedir. 


gelme “Mersi” gibi kelimeleri mümkün olduğu kadar kullanmamak gerekir. Çünkü bir yabancı kendi dilini bırakıp “Teşekkür ederim” demez. Biz niçin onların diliyle teşekkür edelim? 


O TARAK, DİŞ VE SA 
FIRÇALARI NASIL 


TEMİZLENİİ 


arak, diş ve saç 

çaları sürekli kullanıldı; 

için sık kirlenir. Bunların temizliğini geciktirmek 2: 

rarlıdır. Peki bunlar en iyi şekilde nasıl temizlenir? 
'Tarak ve saç firçala- (| rını, amonyaklı suda yak: yın. Biş firçalarin oksijenli suyla temiz 
Bu temizliği haftada : yaparsanız, elinizden hiç 

düşürmediğiniz bu malzemeler hem teniz hem sağlıklı kalır. - 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CUMA'GÜNLERİ YAYIMLANIR Türkiye'nin en küçük haftalık gazetesi 


çodü 


Tercüman 


© Haydi hayırlısı 


Uçaklar da plastik oluyor 


AMERİKAN Uzay ve 
Havacılık Araştırma Merkezi (NASA) Uçak Yapım 
Bölümü Başkanı Michael 
Salkind, önümüzdeki 10 
yıl içinde, uçakların kanat ve gövdelerinde plastik kullanılacağını o açıkladı. 
Plastik uçakların daha hafif olmaları sebebiyle, yakıt sarfiyatı da azalacak. 

Plastik maddesinin uçaklarda © kullanılmasına 


© Daha önce taş ve toprak satmıştık 


SOVYETLER 
BİRLİĞİ'NE BU 
DEFA FAYANS 
SATACAĞIZ 


SÜMERBANK Bozüyük 
Seramik Fabrikasi, Sovy&tler Birliği'ne 2 bin ton fayans ihraç etmek üzere gerekli anlaşmayı yaptı. Fayanslar, Aralık ayı başında Bandırma limanından ge- 


bundan 10-15 yıl önce başlanmış, 1970'den itiba- 


ten ticari uçakların bazı 


bölümleri plastikten yapılmıştı, Michael Salkind'in belirttiğine göre, artık çok pahalıya mal olan maden ve maden alaşımları yerine, uçak gövde ve kanatlarının plastikten imali ile, havacılıkta yeni bir devrim gerçekleşecek. 


milere yüklenerek gönderilecek. 


Öte yandan, . Bilecik'in Söğüt ilçesinde kurulu Sögüt Seramik Fabrikası'ndan da, Sovyetler Birliği ile daha önce yapılmış bulunan anlaşma gereğince, ilk parti olarak 1,5 milyon adet fayans gönderildi. Bu satış dolayısıyla ülkemize 87 
bin 500 dolar ödenecek. 


Geçtiğimiz yıllarda 
Sovyetler Birliği'ne uzun zaman "Barit" adı verilen toprak satmıştık. 


Trans-Avrupa Karayolu 


Türkiye'ye kadar uzanacak 


BALTIK sahilinden başlayarak İtalya ve Avusturya üzerinden Türkiye'ye uzanacak olan 10.000 kilometrelik Trans-Avrupa Karayolu projesi, ilgili ülkelerce imzalandı. Projede, Türkiye'den başka Avusturya Almanya, Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan, İtalya Polonya, Romanya ve Çekoslovakya hükümetlerinin 


de imzası bulunuyor. 


2000 yılına doğru tamamlanacağı belirtilen Trans- 
Avrupa karayolunun kuzey terminali, Polonya'nın Gdansk şehrinde olacak. Türkiye'ye kadar uzanacak 


güney-doğu kolu, yüksek 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kapasiteli hizmet verecek. 


Toprak kaymaları zaman zaman büy ik kazalara yol çar. 


Her yıl 860 milyon ton toprak 


TARSUS'ta düzenlenen TOPRAK-SU uzmanlar 
toplantısında, yılda 860 


milyon ton toprağın eroz- 


kaybediyoruz 


yon yoluyla denizlere dökülüp kaybedildiği açıklandı. Toprak Muhafaza Uzmanları Grup Başkanı 
Dr. Orhan Doğan, özetle şunları söyledi. 

"Ülkemizde tarım yapılan 27,7 milyon hektarlık alanın 16,2 milyon hektarında, yani yüzde 52'sinde önemli düzeyde erozyon tahribatı meydana gelmektedir. 


Televizyonlar saatte 375 bin kilovat elektrik yakıyor 


ENERJİ ve Tabii Kaynak lar OBakanlığı Uzmanlarının yaptıkları araştırmaya göre, televizyon yayin programlarındaki bir saatlik kısıntı, elek-İrik tasarrufu açısından önemli bir yarar sağlamayacak. 

Verilen bilgiye göre, Türkiye'de 5 milyon televizyon alicısı bulunuyor. Bunların bir saatte tükettiği elektrik enerji si ise 375 bin kilovat Saat. 

Dolayısıyla her gün yapılacak bir saatlik kısıtlama ile, ancak beş fabrikanın aylık elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. 


Gazete akip 


Şeker üretimimiz 20 yılda iki kâtına çıktı 


© Ama, yine de dışarıdan. 
şeker almak zorun ayız. Çünki , “üretim, tüketimi karşılamıyor. 


TÜRKİYE Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, ülkemizde dekar başına üretilen şeker pancarı ile yıllık şeker pancarı üretiminde büyük artışlar sağlandı. 


1945 yılında tarım metodları oldukça ilkel durumdayken, dekar başına 1.06 ton şeker pancarı elde edilebiliyordu. Bu rakam 1960'da 2.16, 1970'de 3.45 ton oldu. 1979'da ise dekar başına |: ortalama verim 3.25 ton olarak hesaplandı. 


Öte yanda, 1945 yılında sadece 
552 bin ton olan şeker pancarı üretimi, |. 
1960 yılında 4 milyon 384 bin tona |. 
yükselmişti. Burakam 1975'de 6 milyon | 
948 bin ton, 1979'da ise 8 milyon 760 
bin ton olarak gerçekleşti. 


1979-1980 kampanya döneminde, 
ülkemizde toplam 8 milyon 167 bin 250 
ton şeker pancarı elde edildi. 19 şeker | fabrikasında 845 bin 817 ton kristal ve 
137 bin 530 ton küp olmak üzere, 
toplam 983 bin 347 ton şeker üretildi. | Fakat, üretim tüketimi karşılayamadığından 205 bin ton şeker ithal edilmesi mecburiyeti doğdu. 


Morveçliler balık unu fabrikası kuracak 


Bir Norveç firması, Türkiye'de , balık ve balık unu tesisleri kurmak için, Türk firmalarına işbirliği vw ma teklifinde bulundu. 


"interfond Develpinent adli firma, bü maksatla, Türkiye'deki bazı ticaret odalarına mektupla müracaat giti. Norveç'tilerin teklifi Kabul edilip uygulamaya geçildiği takdirde, balık ve balık unu fabrikası Karadeniz sahilterinde kurulacak ve tamamen ihracata dönük üretim yapacak. 
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Bu dağlar 
- erimeden nasıl gider? 


Koca koca gemiler, buz dağlarının yanında karınca gibi kalıyor. Ama sonunda 


karıncalar dağları yeneceğe benziyor. 


Kutuplardak! buz dağları gemilerle çekilip şehirlerin su ihtiyacı Karşılanacak 


DİKKATLER bir süredir kutuplara çevrildi. Dünya iklimini büyük ölçüde etkileyen buz kütlelerine, şimdi bambaşka bir gözle bakılır oldu. Çünkü 


Çeke çeke götürülürken güneşten ve deniz sürtünmesinden nasıl korumalı? 


o 
Bilim adamları işte şimdi 


bunu düşünüyor. 
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artık onların, tatlı su kaynağı olarak değerlendirilmesi imkânları aranıyor. 

Gerçekten de bugün pek çok ülke tatlı su sıkıntısı çekiyor. Tatlı su kaynaklarının verimi azaldıkça da buz dağlarına bakış açısı değişiyor. Bu konuya eğilenler pek de haksız değil. 
Çünkü şöyle büyücek bir buz dağının New York şehrinin bir yıllık tatlı su ihtiyacını rahatça karşılayabileceği hesaplanıyor. 


AMA, KOLAY DEĞİL 
Masa başında,kâğıt üzerinde yapılan hesaplarla bu sonuca ulaşıldıktan sonra iş gelip buz dağlarının bulundukları yerden, kullanılacakları yere nasıl taşınacağı konusuna dayanıyor. 
Kutuplar civarında başıboş dolaşan dev buz kütlelerini. çekerek bir 


yerden bir yere götürmek mümkün. 
Ancak buz dağları hızla çekilince denizle sürtünmesi yüzünden erime hızı artıyor. Çekme işi ağır yapılırsa, bu defa da sıcak hava ve güneşin etki süresi arttığından, götürüleceği yere kadar geçecek süre içinde buz dağının eriyeceği hesaplanıyor. 


DAĞLARI ERİTMEDEN TAŞIMAK 

Bilim adamları erime hızını düşürmek için çeşitli yollar ariyorlar. İlk akla gelen çarelerden biri, buzulların soğuk su akıntılarının olduğu yerlerden çekilerek taşınması. Diğeri ise su ve güneşin etkisini azaltmak için buz dağının polymer tabakalarla kaplanması. Bu yollardan hangisinin seçileceğine henüz karar verilmemiş. Belki ikisi birden denenecek. 

Ancak bu arada korkulan kutuplardaki buz kütlelerinin niteliklerinin zamanla insan eliyle değiştirilmesi. 
Kutup bölgelerindeki petrol kuyuları- nın ve özellikle Antarktika'da kurulması düşünülen tatil sitelerinin doğal denge- yi bozmasından endişe ediliyor. Hele bir de bunlara ek olarak nükleer artıkların kutuplara gömülmesi yoluna gidilirse, gelecek nesillerin sıkıntılara düşeceğine muhakkak nazarı ile bakılıyor. 


(Galler ŞEylANı ©. Vo) 


ÖZET: Morales Karakorsan'ı İspanyollara teslim ederek, gemisi ile hazine belgelerini alıp kaçmıştı.Hazineden haberi olan Karakorsan'ın oğlu Erik, babası- nın gemisini kurtararak hazineyi bulmak üzere Yola koyulur. Uzun ve yorucu bir aramadan sonra haritadaki adaya benzer bir adaya rastlarlar. Kap- 


tan Erik güvenilir birkaç adamıyla adada araştırmalara başlar... 
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ÖZET: Komançı arkadaşı İzadora'yı ziyaret eder. Arkadaşının hediye ettiği yeni şapna ile dışarı çıkan Komançi'ye sarhoş Iki kızılderili saldırır. 
Yetişen şerif Red Dast Komançl'yi kurtarır. Sonra İki kızılderiliyi hapseder ve kasabaya yeni gelecek Misafiri karşılamaya gider. Bir müddet sonra da Komançı arkadaşı Keyt'i ziyarete gittiğinde kızilderililerin çiftliğe baskın yaptıklarını görür 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BEN PE MAKİNEMİ HAZIRLA- 
ZIM. STUART AİLESİ ,ONLARIN GİFTLİĞİ VE BU KASABA TARİ HE, GEÇECEK. UNUTULMAZ. 

BİZ GÜN OLACAK 
BUGÜN... 


DEVAMI HAFTAYA 


Sizin gönderdikleriniz 


<< 


TÜRKİYEM 


Toprağın dedelerimin kan Savaşlardaki başarıları Ormanları, mavi 
Unutamam sen Türkiyem. 


Her çocuk sever tat 
Sever milletini, in 


"arihleriyle z düren, ağlata 


Lokman AKPINAR-ANKARA 


Değerin dile yetmez Tü 


Ahmet Karayel- KAYSEN 


i : Emre SÖKER 
Yavuzselim İlkokulu Ana sınıfı Öğretmenleriyle-İSTANBUL İSTANBUL 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Ne var ne yok ? 


ÖNCE BAK SONRA BUL 


Seferden dönen kaptan, yorgunluğunu banyo yaparak gidermeye çalışıyor. Ancak işin doğrusu biraz garip bir banyo sahnesi. Siz bu resmi önce kendinizin, sonra aile fertleri veya arkadaşlarınızın hafıza gücünü ölçmede değerlendirebilirsiniz. 

Oyuna katılacaklara, sorular bölümünü kapatarak, resmi gösterin ve yarım dakika süre ile dikkatle incelemelerini söyleyin. Sonra soracağınız soruların cevaplarını birbirlerine göstermeden yazmalarını isteyin. 
Her doğru cevaba bir puan verirseniz, kimin hafızasının daha kuvvetli olduğu ortaya çıkar. 


SORULAR ŞUNLAR: 


. Köpeğin ağzında ne var? 

. Ortalıkta kaç hayvan görülüyor? 

.İpte ne asılı? 

. Resimde görülen bahçe aleti nedir? 

. Kaç musluk var? 

. Kaptan banyo küvetinde ne yüzdürüyor? 

. Kaptan ne içiyor? 

. Su borusunun patlak yeri nasıl onarılmış? 

. Banyo küveti tamir görmüş mü? 

0. Yerdeki banyo paspasının kaç kenarı püsküllü? 


ao AMP EN-A 


“Bulmaca 


ÇÖP BİLMECE 


Bu bilmecedeki her şekil bir harfi gösteriyor. Ve aynı şekil bütün bilmece içinde, aynı harfin yerine kullanılmış. 

Önce soruları dikkatle okuyun. 
Kesin doğru cevap verdiğiniz birini yerine yazın. O zaman, o kelime içinde kullanılan şekillerin, * hangi harflerin yerine geçtiğini anlayacaksınız. 

1. Güney bölgemizin en büyük ili. 

2. Karadenizde bol tutulan, çok 

lezzetli bir balık. 


3. Bir taşıt aracı. 

4. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinin temel tahıl ürünlerinden.) 

5. Sulak yerlerde yetişen, düzgün gövdesi direk yapımında da kullanılan bir ağaç. 

6. Çukurova bölgesinin temel ürünlerinden olan bir sanayi bitkisi 


HANGİ KİLİDİN? 


Altı kilide bir anahtar. Ancak bu anahtarla kilitlerden sadece birini açmak mümkün. Bize sorulan da anahtarın hangi kilidi açabileceği. 
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ŞİFRELİ SAYILAR 

Bu işlemlerde her şeklin ayrı bir sayı değeri olduğunu biliyoruz. 
Hangi şeklin hangi sayı yerine kullanıldığını bulabilirsek, soldan sağa ve yukarıdan aşağı bütün işlemler doğru çıkıyor. :$ 

Elimizdeki ipucu, soldan sağa en üst sırada, en soldaki üçlü grubun sayı değerinin 475 olduğu. Böylece hangi şekillerin 4, 7 ve 5 yerine kullanılmış olduğunu öğreniyoruz. 
Öncelikle bu şekilleri gördüğümüz yerlere sayı değerlerini yazmamız gerekiyor. 

Sonra, yukarıdan aşâğı en soldaki toplama işlemini çözmeye çalışırsak işimiz biraz kolaylaşıyor. 


ia ww DİKKATİNİZİ ÖLÇÜN 
X CN İki resim ilk bakışta aynı gibi görülüyor ama, aralarında tam sekiz fark var. Bakalım bu farkları ne kadar 


sürede bulabileceksiniz? 


-91S-06$ “TI —EOI-EII 
#CZp :13VİD UVPUYUYNZ 
471-888 

9IS EDI ELK '06E SİSLİ VİDE | UDPJOS  SAVTLAVS TTAMAIS 


888-ET 


“DAY ADN “24824 
YT “YPŞ Dupg 
'ISAOHVH VAA 


MEYVA BAHÇESİ 

Can ile Oya'nın babası bahçeye çeşitli meyva fideleri dikmeye karar verdi. Ve hangi ağaçların dikilmesini istedikleri konusunda çocuklarının fikirlerini sordu 

İki kardeşin istekleri daireler içindeki harflerde gizli Can ile Oya'nın hangi meyva ağaçlarının dikilmesini istediklerini, dairelerin içindeki karışık harfleri sıraya ikisi koyabilirsek öğrenebileceğiz NK Şa | 


En şanslı çocuklar kimler mi? 
Elbette 
Garanti Bankası 
Çocuk Kulübü Üyeleri! 


Neden mi?. 


Çünkü Garanti Bankası Çocuk Kulübü üyeleri, alışverişlerinde 910 indirim sağlayan Çocuk Kulübü kartlarını kullanıp, aile bütçelerine şimdiden destek oluyorlar. 

Çünkü Garanti Bankası Çocuk Kulübü üyeleri, Garanti Bankası şubelerindeki video gösterilerinde en sevdikleri, en heyecanlı filmleri izliyorlar, 

Çünkü Garanti Bankası Çocuk Kulübü üyeleri, sadece kendilerine ait olan'Yonca Çocuk Dergisi'ni bütün şubelerden ücretsiz olarak alabiliyorlar, Çünkü Garanti Bankası Çocuk Kulübü üyeleri, Garanti Kumbaralarını doldurabiliyorlar, 

Hem de taşana kadar. 

Ve Yeşil Yoncalı ağabeyler, ablalar, 

“şanslı” olmak isteyen tüm çocukları 

Çocuk Kulübü'ne üye yapmak için şubelerde bekliyorlar. 
Garanti Bankası Çocuk Kulübü üyeleri 

gerçekten de çok şanslı! 


TÜRKİYE 
GARANTİ 
BANKASI 
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Çocuk' Kulübü'ne üye olmak için. 
yakınınızdaki Garanti Bankasi şubesine başvurunuz 


